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GEVALLEN

GRENSPARK KEMPEN~BROEK

In het Kempen~Broek speelt de grens al eeuwenlang
een grote rol.Waar nu de lands- en provinciegrenzen
getrokken zijn, liep vanaf de middeleeuwen de grens
tussen enkele leengebieden. Het “niemandsland” van
moerassen, heidegebieden en smalle doorgangen
vormde duizenden jaren lang het decor van door-
trekkende legers, grensconflicten met buren en hon-
derden meters lange verdedigingssystemen.

Het is het gebied waar smokkelen tot een profes-
sionele kunst werd verheven en waar grenspalen
bij nacht en ontij werden verplaatst. Het is ook een
streek waar nog veel verhalen de dragers van de ge-
schiedenis zijn: over de beruchte ontvoering van de
abdis van Thorn, de dwaallichtjes in de uitgestrekte
moerasgebieden en de branddreigingen van bokken-
rijderbendes.

Maak kennis met de Grensgevallen van
Kempen~Broek!

DWAALLICHTJES IN-DE MOERASSEN

V&dr de drooglegging in de 19¢ eeuw, bestond deze regio
uit een aaneenschakeling van grote moerasgebieden
en natte heide. Enerzijds hadden de mensen het uitge-
strekte, drassige gebied nodig. Ze verzamelden er turf als
brandstof, hout om te bouwen of om gereedschap te ma-
ken en wilgentakken om manden mee te vlechten. Maar
door verraderlijke waterstanden, zompige bodem, verla-
tenheid en gebrek aan oriéntatiepunten dreigde steeds het
gevaar op verdwalen of verdrinken...

Het Hemelryck, een stukje voormalig moerasgebied
van Natuurpunt Bree, is zo'n plek waar een eeuwen-
oud volksverhaal over dwadllichtjes aan vasthangt.
Ga er ter plekke eens een kijkje nemen: langs de
Schaapsdijkstraat, viakbij startplaats Mariahof van
wandelgebied Sint-Maartensheide & De Luysen
(Bree).

Mensen hadden dan ook niet veel nodig om natuurver
schijnselen en dierengeluiden met een sausje van angst
en verbeeldingskracht te overgieten. Verhalen over
dwaallichtjes, weerwolven en plaaggeesten leefden dan
ook sterk bij de inwoners. Het breed verspreide katholieke
geloof zorgde er vaak ook nog eens voor dat het werk van
de duivel er snel bij betrokken werd. De ‘dwaal'lichtjes die
boven het wateroppervlak zweefden -belletjes moerasgas
of glimwormen - werden gezien als dwalende zielen
van ongedoopte kinderen en zondaars.

“De uitgestrekte moeras- en heidegebieden werden
gemeden indien men er niet echt moest zijn, maar
ook opgezocht door hen die niet gevonden wilden
worden...”
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